
Heer-lijke maaltijden
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1 Korinthe 11

• opschrift Statenvertaling: 
o ‘aanwijzingen voor het Heilig Avondmaal’

• vergelijk Mattheüs 26:26 
o ‘instelling van het Heilig Avondmaal’

• ‘(heilig) avondmaal’ een ritueel voor Israël, net als 
de waterdoop?



1 Korinthe 11
17 En, wanneer ik deze opdracht geef, prijs ik jullie niet, 

want wanneer jullie samenkomen, 
is dat niet tot beter, maar tot minder.

18 Want, ten eerste zijn er, naar ik hoor, 
wanneer jullie in de ecclesia samenkomen, 

scheuringen onder jullie, en ten dele geloof ik dit.
19 Want er moeten ook groeperingen onder jullie zijn, 

opdat zij, die wèl-beproefd zijn, 
onder jullie openbaar zullen worden.



1 Korinthe 11
20 Wanneer jullie dan samenkomen op één plaats, 

dan is dat niet om de maaltijd-van-de-Heer te eten;
21 want bij het eten neemt een ieder vooraf zijn eigen maaltijd, 

en de een heeft honger, en de ander is dronken.
22 Hebben jullie dan geen huizen om te eten en te drinken? 

Of verachten jullie de ecclesia van God, 
en maken jullie hen, die niets hebben, te schande? 
Wat zal ik tegen jullie zeggen? Zal ik jullie prijzen? 

Op dit punt  prijs ik jullie niet.



1 Korinthe 11
23 Want ik ontving van de Heer, wat ik ook aan jullie overlever, 
dat de Heer Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd,

brood nam, 24 en dankende, brak Hij het, en Hij zei: Dit is mijn 
lichaam voor jullie. Doe dit tot Mijn gedachtenis.

25 Op dezelfde wijze ook de drinkbeker, 
nadat de avondmaaltijd gehouden is, en Hij zegt: 

Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doe dit, 
zo vaak als jullie die drinken tot Mijn gedachtenis.

26 Want zo vaak als jullie dit brood eten en deze drinkbeker 
drinken, verkondigen jullie de dood van de Heer, totdat Hij komt.



1 Korinthe 11
27 Wie dus op onwaardige wijze het brood zal eten, 

of de drinkbeker van de Heer zal drinken, zal schuldig zijn 
van het lichaam en van het bloed van de Heer.

28 Maar laat een mens eerst zichzelf toetsen, 
en laat hem zó van het brood eten en van de drinkbeker drinken.

29 Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, 
eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, 

niet onderscheidende het lichaam van de Heer.
30 Daarom zijn er onder jullie velen zwak en ziekelijk, 

en een aanzienlijk aantal zijn ontslapen.



1 Korinthe 11
31 Want indien wij onszelf zouden berechten, 

dan zouden wij niet geoordeeld worden.
32 En wanneer wij geoordeeld worden, 

worden wij door de Heer opgevoed, opdat wij niet samen met 
de wereld  veroordeeld zullen worden.

33 Zodat, mijn broeders, 
wanneer jullie samenkomen om te eten, wacht op elkaar.

34 En indien iemand honger heeft, laat hem thuis eten, 
opdat jullie niet tot oordeel zullen samenkomen. 
En het overige zal ik voorschrijven, zodra ik kom.



1 Korinthe 11
10 En, wanneer ik deze opdracht geef, prijs ik jullie niet,
want wanneer jullie samenkomen, 
is dat niet tot beter, maar tot minder.

o eerder prees Paulus de Korinthiërs wel (11:2)
o Paulus corrigeert de Korinthiërs
o over hoererij (5), onderlinge rechtzaken (6), het 

huwelijk (7), eten van afgodenoffers (8), enz.



1 Korinthe 11
10 En, wanneer ik deze opdracht geef, prijs ik jullie niet,
want wanneer jullie samenkomen, 
is dat niet tot beter, maar tot minder.

o hun samenkomen was niet nuttig en 
tot opbouw (10:23), maar deed afbreuk



1 Korinthe 11
18 Want, ten eerste zijn er, naar ik hoor, 
wanneer jullie in de ecclesia samenkomen, 
scheuringen onder jullie, en ten dele geloof ik dit.

o tijdens hun samenkomen rondom de maaltijd 
(:18), was er verdeeldheid (>on-enig-heid)



1 Korinthe 11
19 Want er moeten ook groeperingen onder jullie zijn, 
opdat zij, die wèl-beproefd zijn, 
onder jullie openbaar zullen worden.

o in een gezond lichaam worden onzuivere 
elementen uitgezuiverd (1 Korinthe 5)



1 Korinthe 11
20 Het samenkomen van jullie in dezelfde plaats, 
dát is niet het eten van de maaltijd-van-de-Heer.

o of: wanneer jullie dan bij elkaar samenkomen…



1 Korinthe 11
20 Het samenkomen van jullie in dezelfde plaats, 
dát is niet het eten van de maaltijd-van-de-Heer.

o ‘maaltijd des Heren’ (NBG), ‘des Heeren avondmaal’ (SV)
o vergelijk: ‘the Lord’s day’ en ‘the Lord’s prayer’
o Heer-lijke maaltijd (vergelijk: koninklijk)
o wat was er mis? =>



1 Korinthe 11
21 want ieder neemt bij het eten de eigen maaltijd vooraf, 
en de een heeft honger, en de ander is dronken.

o In Marc.14:8 vertaald met ‘vooruit grijpen’
o een maaltijd die eenheid uitbeeldt…
o eerder in 1 Korinthe 10 => 



1 Korinthe 10
15 Als tot verstandigen spreek ik, oordelen jullie wat ik zeg.

16 De drinkbeker van de zegening, die wij zegenen, 
is die niet gemeenschap van het bloed van de Christus? 

Het brood, dat wij breken, 
is dat niet gemeenschap van het lichaam van de Christus?

17 Want één brood, één lichaam, zijn wij, de velen. 
Want wij allen hebben deel aan het ene brood.



1 Korinthe 11
22 Hebben jullie dan geen huizen om te eten en te drinken? 
Of verachten jullie de ecclesia van God, en maken jullie hen, 
die niets hebben, te schande? Wat zal ik tegen jullie zeggen? 
Zal ik jullie prijzen? Hierin  prijs ik jullie niet.



1 Korinthe 11
23 Want ik ontving van de Heer, wat ik ook aan jullie overlever, 
dat de Heer Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, 
brood nam, 24 en dankende, brak Hij het, en Hij zei: 
Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit tot Mijn gedachtenis.



1 Korinthe 11
23 Want ik ontving van de Heer, wat ik ook aan jullie overlever, 
dat de Heer Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, 
brood nam, 24 en dankende, brak Hij het, en Hij zei: 
Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit tot Mijn gedachtenis.



1 Korinthe 11
25 Op dezelfde wijze ook de drinkbeker, nadat de maaltijd 
gehouden is, zeggende: 
Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed, 
doe dit, zo vaak als jullie die drinken tot Mijn gedachtenis.

o zo vaak als!



1 Korinthe 11
26 Want zo vaak als jullie dit brood eten en deze drinkbeker 
drinken, verkondigen jullie de dood van de Heer, totdat Hij 
komt.

o Hij stierf, maar leeft!
o overwinning (>beker) op de dood!



1 Korinthe 11
27 Wie dus op onwaardige wijze het brood eet, 
of de drinkbeker van de Heer drinkt, 
zal schuldig zijn van het lichaam en van het bloed van de Heer.

o onwaardig = zoals men de maaltijd in Korinthe praktiseerde
o niet Heer-lijk, maar: onwaardig-lijk, schande-lijk
o onwaardig = niet op een wijze in overeenstemming met de waarde



1 Korinthe 11
27 Wie dus op onwaardige wijze het brood eet, 
of de drinkbeker van de Heer drinkt, 
zal schuldig zijn van het lichaam en van het bloed van de Heer.

o het lichaam = de ecclesia
o niet eten en drinken in overeenstemming met wat 

een maaltijd uitbeeldt: gemeenschap en eenheid



1 Korinthe 11
28 Maar laat een mens zichzelf toetsen, en laat hem zó 
van het brood eten en van de drinkbeker drinken.

o zó/aldus = waardig



1 Korinthe 11
29 Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, 
eet en drinkt zichzelf een oordeel, 
niet onderscheidende het lichaam van de Heer.

o onwaardig eten en drinken = niet bewust 
van de betekenis van de maaltijd

o oordeel > zie volgende vers



1 Korinthe 11
30 Vanwege dit zijn er onder jullie velen zwakken en ziekelijken, 
en een aanzienlijk aantal zijn ontslapen.

o het evangelie is kracht van God
o vele genezingen in de bijbel als 

illustratie van geestelijk herstel



1 Korinthe 11
30 Vanwege dit zijn er onder jullie velen zwakken en ziekelijken, 
en een aanzienlijk aantal zijn ontslapen.

Een gezond hart is leven voor het vlees, maar 
jaloersheid is als bederf voor de beenderen (Spr.14:30)



1 Korinthe 11
30 Vanwege dit zijn er onder jullie velen zwakken en ziekelijken, 
en een aanzienlijk aantal zijn ontslapen.

Een verheugd hart bevordert  gezondmaking, 
maar een moedeloze geest doet het gebeente 
opdrogen (Spr.17:22)



1 Korinthe 11
31 Want indien wij onszelf zouden berechten, 
dan zouden wij niet geoordeeld worden.

Maar laat een mens zichzelf toetsen, en laat hem zó 
van het brood eten en van de drinkbeker drinken (:28)



1 Korinthe 11
32 En wanneer wij geoordeeld worden, 
worden wij door de Heer opgevoed, 
opdat wij niet samen met de wereld  veroordeeld worden.

o de Heer doet vandaag een werk aan gelovigen
o Hij voedt hen op en corrigeert hen



1 Korinthe 11
33 Zodat, mijn broeders, 
wanneer jullie samenkomen om te eten, wacht op elkaar.



1 Korinthe 11
34 En indien iemand honger heeft, laat hem thuis eten, 
opdat jullie niet tot oordeel samenkomen. 
En het overige zal ik voorschrijven, zodra ik kom.


