
Epe, 29 maart 2026

Saulus, die ook Paulus heet 

Urk, 3 mei 2026



Paulus vs de twaalf

1. apostel van de natiën   apostelen van Israël
2. geboren buiten het land   geboren in het land
3. geroepen buiten het land   geroepen in het land
4. door de opgewekte Christus  door Jezus op aarde
5. vanuit de hemel    op aarde (naar het vlees) 
6. evangelie van de voorhuid  evangelie van de besnijdenis
7. gericht op de natiën   gericht op Israël
8. rechtvaardiging buiten de wet  “ijveraars van de wet”
9. ontvanger van het geheimenis  verkondigers van profetie
10. onafhankelijk van Jeruzalem  centrum in Jeruzalem

• twee bedieningen, één Heer



van Saulus naar Paulus in Handelingen

• eerste vermelding van Saulus, bij de steniging van Stefanus (7:58)
• Saulus had een welbehagen in zijn dood (8:1)
• Saulus verwoestte de ecclesia (8:3)
• Saulus’ roeping op de weg naar Damascus (9:1-9)
• Barnabas zoekt Saulus op en samen vervolgen ze hun weg 

(11:25, 30; 12:25; 13:1-2)

• op Pafos hebben zij een ontmoeting met een Jood, Elymas, en 
een Romein, Sergius Paulus

• hier vinden we de laatste keer de naam Saulus (13:7,9)



van Saulus naar Paulus in Handelingen

• vanaf dan noemt Lukas hem consequent “Paulus”
• Saulus => 15 keer in Handelingen
• Paulus => 128 keer  in Handelingen 

   => 30 keer in de brieven



Handelingen 13 HSV
4 Zij dan, uitgezonden door de heilige geest, 
vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus.

o Barnabas en Saulus (:2)



Handelingen 13 HSV
4 Zij dan, uitgezonden door de heilige geest,
vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus.

o vanuit Antiochië (:1)
o de uitvalsbasis van Paulus’ zendingsreizen
o Antiochië is het startpunt van de zending naar de natiën
o tot Handelingen 12 ligt de focus op Israël, Jeruzalem en de twaalf
o vanaf Handelingen 13 verschuift dat naar de natiën, via Paulus



Handelingen 13 HSV
4 Zij dan, uitgezonden door de heilige geest,
vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus.

o Handelingen 13:4 is geen reisverslag, maar markeert het begin van:

✓ het evangelie van de voorhuid (Gal. 2:7)
✓ Paulus’ rol als “apostel van de natiën” (Rom. 11:13)



o Paulus’ eerste “zendingsreis”



Handelingen 13 HSV
4 Zij dan, uitgezonden door de heilige geest, 
vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus.

o van Antiochië (:1) naar Seleucië



Handelingen 13 HSV
4 Zij dan, uitgezonden door de heilige geest, 
vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus.



Handelingen 13 HSV
5 En toen zij in Salamis gekomen waren, 
verkondigden zij het Woord van God in de synagogen van de Joden; 
en zij hadden bovendien Johannes als dienaar.

o zoals in Hand. 13:38-41 
in Antiochië, in Pisidië



Handelingen 13 HSV
5 En toen zij in Salamis gekomen waren, 
verkondigden zij het Woord van God in de synagogen van de Joden; 
en zij hadden bovendien Johannes als dienaar.

o Johannes = Johannes Marcus
     (Hand. 12:25; 15:37-38; 2 Tim. 4:11) 



Handelingen 13 HSV
6 En toen zij het eiland doorgegaan waren tot Pafos toe…



Handelingen 13 HSV
6 … troffen zij een zekere tovenaar aan, 
een valse profeet, 
een Jood van wie de naam Barjezus was.



Handelingen 13 HSV
6 … troffen zij een zekere tovenaar aan, 
een valse profeet, 
een Jood van wie de naam Barjezus was.

o een magiër > gericht op “wonderen”, manipuleert de feiten
o een valse profeet > claimt namens God te spreken (schijn van 

godsvrucht) => religie
o een Jood > die zich hier ontpopt als ongelovige en tegenstander
o Barjezus > zoon van Jezus (JAHWEH redt) => heeft een naam van 

redding, maar “staat tegen” 
o ook Elymas genoemd (:8) > wijze, tovenaar
o O, dwaze Galaten, wie heeft jullie betoverd? (Gal. 3:1)



Handelingen 13 HSV
7 Hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. 

o de eerste vermelding van de naam “Paulus”
o een Romeinse bestuurder
o vertegenwoordiger van de wereldmacht, een heiden



Handelingen 13 HSV
7 Hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. 
Die riep Barnabas en Saulus bij zich 
en verlangde ernaar het Woord van God te horen.

o verstandig > hij zocht ernaar het woord van God te horen
o tovenaar > gericht op wonderen en zien (Israël)
o een heiden > gericht op horen



Handelingen 13 HSV
8 Maar Elymas, de tovenaar (want zo wordt zijn naam vertaald), 
ging tegen hen in en probeerde de stadhouder 
van het geloof af te houden.

o maar > contrast tussen de heiden en de Jood
o ging tegen hen in > weerstaan
o af te houden > ombuigen, afkeren, verdraaien



Handelingen 13 HSV
9 Maar Saulus (die ook Paulus genoemd wordt)… 

o laatste vermelding van de naam Saulus
o omkeer
o Saulus (Joods) naar Paulus (Latijn/Grieks)



Handelingen 13 HSV
9 vervuld met de heilige geest, keek hem doordringend aan, en zei:



Handelingen 13 HSV
10 O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid…

o zoon van diabolos
o Barjezus > zoon van JAHWEH redt  zoon van diabolos



Handelingen 13 HSV
10 vijand van alle gerechtigheid…

o God rekent geloof tot rechtvaardigheid (Rom. 4:5)



Handelingen 13 HSV
10 … zult u er niet mee ophouden 
de rechte wegen van de Heere te verdraaien?

o ophouden > pause
o Paulos > Strong: van Latijnse oorsprong; (klein; maar in de 

verte afgeleid van een afleiding van   - pauo 3973…)



Handelingen 13 HSV
10 … zult u er niet mee ophouden 
de rechte wegen van de Heere te verdraaien?



Handelingen 13 HSV
10 … zult u er niet mee ophouden 
de rechte wegen van de Heere te verdraaien?

o niet openlijk ontkennen, maar 
verdraaien van de waarheid

o religieuze misleiding: niet alles 
ontkennen, maar subtiel vervormen



Handelingen 13 HSV
11 En nu, zie, de hand van de Heere is tegen u 
en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. 

o in de Hebreeuwse bijbel een uitdrukking voor Goddelijk 
ingrijpen en oordeel (1 Sam. 5:6; Richt. 2:15; Jes. 5:25, enz.)



Handelingen 13 HSV
11 En nu, zie, de hand van de Heere is tegen u 
en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. 

o zoals het Joodse volk voor een periode 
blind zou zijn =>



Handelingen 13 HSV
11 En nu, zie, de hand van de Heere is tegen u 
en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. 

Romeinen 11 HSV
8 zoals geschreven staat: 
God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, 
ogen om niet te zien 
en oren om niet te horen, tot op de dag van heden.



Handelingen 13 HSV
11 En nu, zie, de hand van de Heere is tegen u 
en u zult blind zijn en de zon voor een tijd niet zien. 

Romeinen 11 HSV
25 Want ik wil niet, broeders, 
dat u geen weet hebt van dit geheimenis 
(opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), 
dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, 
totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.



Handelingen 13 HSV
11 …En onmiddellijk viel er donkerheid en duisternis op hem, en 
rondlopend zocht hij naar mensen om hem bij de hand te leiden.



Handelingen 13 HSV
12 Toen de stadhouder zag wat er gebeurd was, geloofde hij, 
versteld over de leer van de Heere.

o Sergius Paulus zag het oordeel over Elymas
o en was versteld over het onderwijs
o het teken bevestigde Paulus’ onderwijs
o de Jood verblind, de heiden gelooft
o een “plaatje” van de bediening van Paulus
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